
  

 

 
 

Jaarprogramma 2024-2025 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De meeste activiteiten in dit overzicht worden georganiseerd door de volgende 

werkgroepen: 

- Duurzame Klaas (DK). Contactpersoon Aurélie Lange 

(a.m.c.m.j.g.lange@gmail.com)  

- Huis voor de Ziel (HvdZ). Contactpersoon Agnes van der Vecht 

(agnes.vandervecht@casema.nl) 

- Vaak Klaas (VK). Contactpersoon Aart van Bruggen 

(aartvanbruggen@hotmail.com)  

- Vorming en Toerusting (V&T). Contactpersoon Anne-Marie Rutgers 

(VenT@nicolaikerk.nl)  
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Voorwoord 
 

Lieve mensen!  

 

Voor u ligt het jaarprogramma met de activiteiten van de Nicolaikerk. Nu 

eens niet alleen het jaarprogramma van V&T, maar van meerdere 

werkgroepen binnen de Nicolaikerk.  

 

Als u het programma leest zult u gaan ontdekken wat deze werkgroepen met 

elkaar bindt. Want ondanks de diversiteit van activiteiten is er een grote 

gemene deler. Wij hebben met elkaar de ambitie om te verkennen wat het 

betekent christen te zijn in het nu, op het moment waarop wij leven en de 

unieke kans hebben gekregen verantwoordelijk te zijn voor ons omgeving. 

Wij denken dat verantwoordelijkheid van alles kan betekenen, maar het is in 

elk geval zoiets als het aangaan van relaties, de nieuwsgierigheid en het 

openstaan voor de mogelijkheid van het wonder.  

 

Het is misschien even doordenken maar u zult gaan ontdekken dat die 

gedachte als een rode draad door het hele programma loopt.  

 

Het programma is een ontdekkingsreis. Het zit vol kansen nieuwsgierig te 

worden, onze handen uit te steken voor onze omgeving en met elkaar te 

reflecteren. Op onszelf, op onze christelijke bronnen en op ongemakkelijke 

thema’s. Maar we kunnen deze reis alleen maar aangaan met elkaar.  

 

Daarom nodigen we jullie van harte uit bij onze activiteiten. Die organiseren 

met elkaar en voor elkaar om ons christelijke geloof in gezamenlijkheid van 

steeds weer nieuwe en eigentijdse inspiratie te voorzien.  

 

Namens de werkgroepen,  

V&T, september 2024 
 



 
 
 
 

Vanaf woensdag 18 september | Meditatiegroep (HvdZ) 

Meestal is er een korte inleiding, een lichaamsscan of 

ademhalingsoefening, een tekst en gebed, gevolgd door minimaal een 

kwartier stilte voor meditatie. Aanmelden is niet nodig, je kan gewoon 

naar de kapel komen 

Wanneer: Op woensdag van 19:00-19:30 uur, inloop van 18.45 tot 18.55 

uur  

Locatie: Nicolaikerk, kruiskapel  

Informatie: bij Agnes van der Vecht  

 

 

Vanaf dinsdag 1 oktober | Kring (V&T) 

 Bijbelwerkplaats 

De tijden zijn veranderd, ook in het kerkelijk leven. Was de Bijbel vroeger 

voor mensen soms een hobbel, omdat het gebruikt werd als een half-

dogmatisch leerboek, vandaag de dag staat meer de persoonlijke ervaring 

centraal. Bij de Bijbelse verhalen kun je niet snel iets verkeerds zeggen, mag 

je twijfelen en openlijk moeite hebben met bepaalde personages. Daarmee 

is veel winst geboekt. Het geeft de mens een vrijere omgang met de Bijbel. 

Toch voelen mensen ook weer meer de behoefte om te weten hoe de Bijbel 

in elkaar steekt, hoe de verschillende boeken op elkaar zijn betrokken, en 

hoe je Oude- en Nieuwe Testament moet zien in relatie tot elkaar.  

Wat is de samenhang van al die verhalen in Genesis? Wat houdt de Thora 

(de boeken van Mozes) bij elkaar? Waarom kwamen daarna nog ‘Profeten’ 

en ‘Geschriften’? Waarin verschilt de christelijke lezing van het ‘Oude 

Testament’ van de Joodse lezing van de ‘Hebreeuwse Bijbel’? 

Waag het bijbelavontuur en doe mee! Bij opgave wordt het materiaal voor 

je vermenigvuldigd. Je kunt ook gewoon eens komen kijken of het wat voor 

je is! 

Per keer wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de zaal in de Johannes 

Bernardus Kerk en voor koffie en/of thee. 



 
 
 
 

Wanneer: dinsdag van 14.15-15.45 uur (inloop vanaf 14.00 uur) 

Locatie: H. Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, Hoograven 

data: 1 oktober, 15 oktober, 5 november, 19 november, 3 december 

   4 februari, 18 februari, 18 maart, 2 april, 15 april 

Opgave: bij Riny Daverschot, ( rjdaverschot@kpnmail.nl, tel. 2 51 71 77 ) of 

Dirk Neven dirk@predikantneven.nl  

 

Vanaf dinsdag 1 oktober / Leeskring (V&T) 

De namiddag van het christendom – Tomás Halík  

We leven in turbulente tijden. Misschien was dat nooit anders. Maar het 

zogenaamde ‘Westen’ staat economisch, militair, cultureel en spiritueel 

wel meer dan ooit onder druk door de uitdaging van opkomende landen en 

bewegingen. Die aanvaarden niet langer zonder meer de westerse 

wereldorde.  

Van binnenuit komen vragen over ons weggemoffelde koloniale verleden, 

de bijdrage aan de mondiale milieuschade door ‘westerse’ consumptiedrift, 

de voortgaande uitbuiting  van culturen en volkeren op het Zuidelijk 

Halfrond en zo meer. En ten slotte is daar ook de vaak paradoxale 

verhouding tot de staat Israël, waarin vele criticasters een schoonwassen 

van het eigen, gruwelijke verleden op Europese bodem ontwaren 

Dit alles gaat niet langs de christelijke kerk heen, sterker nog: het 

christendom zat in veel gevallen ideologisch ‘diep’ in veel van deze nu 

aangeklaagde ontwikkelingen. Mede als reactie op dit alles zijn kerk en 

christendom zélf in een diepe crisis geraakt. 

En toch geven we niet op. Sterker nog: we voelen een urgentie om te 

verkennen of ook de aloude christelijke traditie geen sporen bevat om mee 

te helpen aan een hervitalisering van het rechtvaardig menselijk 

samenleven op aarde. 

Tomás Halík pakt in De namiddag van het christendom, op weg naar een 

nieuw tijdperk deze handschoen op.  

mailto:rjdaverschot@kpnmail.nl
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Halík ziet een kerk voor zich die over haar eigen grenzen weet heen te 

stappen en meehelpt in het formeren van een wereldwijde broederschap, 

een nieuwe manier van leven. Dit boek biedt een uiterst scherpe analyse 

van onze tijd en is met grote overtuigingskracht geschreven. Zijn eigen 

verleden als jonge theoloog in het totalitair en stalinistisch  geregeerde 

Tsjechoslowakije sluimert er in door…  

 

Wanneer: op dinsdagen van 20.00-21.30 uur 

Data: 1 oktober, 29 oktober, 26 november (2024), 28 januari, 25 februari, 

25 maart (2025) 

Locatie: Nieuwe Gracht 161 (fam. Van Veelen), tenzij anders aangegeven 

 

De namiddag van het christendom, op weg naar een nieuw tijdperk, Tomás 

Halík. 

Paperback, 266 pagina’s. € 29,00 of als e-book € 17,99 

 

 

Vanaf dinsdag 8 oktober / Kring (V&T) 

 Gemeente Groeigroep (GGG) 

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien 

in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we elkaar 

ontmoeten en leven en geloof delen. Het is geweldig als mensen (graag ook 

vanuit BUITEN onze gemeente) met elkaar meeleven, verbonden zijn en 

groeien in geloof “onder een open hemel”. De groep (max. 12 deelnemers) 

komt samen in huiselijke kring. Soms eten we ervoor ook eerst samen. 

Wanneer: elke tweede dinsdag van de maand 

Tijd: 19.45-21.35 uur 

Informatie en aanmelden: Symon Jagersma, symon.jagersma@carewhy.nl,   

06-266 949 84  
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Zondag 6 oktober / Verwonderwandeling (DK) 

 Velen binnen én buiten de Kerk zijn begaan met wat er gebeurt met en op 

onze aarde. We zien veel somber stemmende dingen als extreme 

hittegolven, zware regenval en overstromingen, mislukkende oogsten en 

zo meer. Maar gelovigen (van welke religie of stroming ook) willen ook 

altijd verder kijken, en verlangen er naar hoop te koesteren op 

vernieuwing en herstel van de aarde. Om die reden spreken zij graag – in 

navolging van de Bijbel – over Schepping: de aarde met al zijn vegetatie, 

wateren, dieren en mensen levend in goede onderlinge verhoudingen, 

zoals de Eeuwige het bedoeld heeft, zoals Hij/Zij haar geschapen heeft. 

Dat allen op aarde tot recht en tot bloei kunnen komen. Jaarlijks vraagt de 

Wereldraad van Kerken aandacht voor de thematiek van de goede 

Schepping in de vorm van de Scheppingsperiode van 1 september-4 

oktober.  

In dit kader organiseert het Duurzaam Kerkenoverleg Utrecht (waar  

Duurzame Klaas bij aangesloten is) een Verwonderwandeling. 

Wanneer: zondag 6 oktober  

Aanvang: 13:30 uur. 

Meer informatie volgt via de nieuwsbrief, de website en de kerkapp 

 

 

Vrijdag 11 oktober t/m zondag 13 oktober |  

Oecumenisch Kloosterweekend (HvdZ) 

Een weekend naar het Benedictijner klooster van Chevetogne (België) om 

helemaal tot rust en tot je zelf te komen. We doen dit samen met een groep 

Rooms-Katholieke broeders en zusters van de Johannes Bernardus kerk 

o.l.v. priester Paul Brenninkmeijer. 

In Chevetogne staat de ontmoeting tussen Oost en West centraal. De 

monniken bidden in de Byzantijnse kloosterkerk alle dagen de getijden in 

het kerk-Slavisch of het oud-Grieks. Parallel daaraan wordt in de Katholieke 

kloosterkerk dagelijks de liturgie in westerse stijl gevierd. Zo is er sprake 



 
 
 
 

van een echte ontmoeting tussen de oosterse en de westerse spirituele 

traditie. Daarmee is dit bij uitstek een weekend voor spirituele zoekers, die 

zich willen laten bewegen door het grote mysterie van God, zoals die 

opklinkt in de monastieke tradities van Oost en West.  

Vanuit de Nicolaïkerk zijn er 11 plaatsen beschikbaar.  

Voorafgaand aan het weekend komen we in september nog een keer bij 

elkaar om kennis te maken en praktische zaken op elkaar af te stemmen. 

We reizen gezamenlijk in auto’s of busjes, waarbij de reiskosten worden 

gedeeld. De verblijfskosten bedragen 55 euro per persoon per etmaal. Dus 

van vrijdagmiddag tot zondagmiddag 110 euro. Dit wordt gezamenlijk bij 

de deelnemers geïnd en aan het klooster betaald. De gasten verblijven in 

een gebouw dat apart staat en Bethanië heet. De maaltijden m.u.v. het 

ontbijt hebben plaats in het klooster.  

Informatie & opgave: ds. Dirk Neven, dirk@predikantneven.nl 

Datum voorbereidingsavond: 11 september, 20.00 uur, Johannes 

Bernardus Kerk  

 

 

Vanaf zondag 13 oktober / Plandelen (DK) 

Plándelen is wandelen en tegelijk zwerfafval opruimen. Plandelen is 

gezellig én laagdrempelig. Van klein tot groot, van peuter tot pensionado 

en van kantoorslaaf en student tot zzp-er: iedereen kan het. Of je in 

topconditie bent of wat minder mobiel. Het tempo ligt laag en een zak 

open houden kan iedereen. Als Groene Kerk willen we de omgeving van 

onze Klaaskerk schoon houden. Daarom gaan we elke 2e zondag van de 

maand een half uurtje plandelen vóór de kerkdienst. Doe je ook mee? 

Knijpers en vuilniszakken zijn aanwezig. 

Wanneer: elke 2e zondag van de maand. 

Aanvang: om 9:00 uur verzamelen voor de kosterij, plandelen tot 9:45 

uur. 

 



 
 
 
 

Zondag 20 oktober / Podcastmatinee (VK) 

 “Onder een open hemel” 

Tijdens deze bijeenkomst wordt een aantal gasten, waaronder organist Ko 

Zwanenburg, geïnterviewd over een voor hen belangrijk en/of actueel 

thema en wordt hiervan live een podcast gemaakt. Ook is het de 

bedoeling dat de interviews worden gestreamd. Verder wordt muziek 

gemaakt, zo mogelijk door een aantal jonge mensen uit de gemeente. Het 

gaat op deze middag vooral om laagdrempelige ontmoeting. . 

 Locatie: Nicolaikerk 

 Aanvang: 17:00 uur 

 

 

Vanaf oktober-november / Vegetarische kookgroep (DK) 

In het najaar starten we een vegetarische kookgroep, waarin we in een 

reeks van 6 avonden (ongeveer 1x per maand) verschillende (door jullie 

ingebrachte) vegetarische maaltijden zullen koken en gezamenlijk eten. 

Dit wordt een plek om inspiratie op te doen en tips of recepten te delen, 

en te leren hoe je lekker vegetarisch kunt koken. Het maakt niet of je veel 

of weinig ervaring hebt met (vegetarisch) koken.  

De exacte data en en de locatie volgen nog, via nieuwsbrief, website en 

app. 

 

 

Zondag 17 november / bezoek expositie (DK) 

Food for Thought Amsterdam Scheepvaartmuseum 

Waar komt ons eten vandaan en hoe wordt het geproduceerd? 

Bekijk de voedselindustrie door de lens van Kadir van Lohuizen. Van 

hypermoderne zaadveredeling en gigantische opslagloodsen, tot verticale 

boerderijen en slachterijen. Van de havens van Rotterdam en Amsterdam 

tot de cargoterminals van Schiphol. In een multimediale beleving met 



 
 
 
 

fotografie, film- en dronebeelden, wordt de bezoeker meegenomen op een 

zoektocht naar de oorsprong van ons voedsel, en de rol van Nederland en 

de scheepvaart in het voedselsysteem. 

Meer informatie volgt via de nieuwsbrief, website en app. 

 

Donderdag  28 november / Lezing Alain Verheij (V&T) 

Geld en go€d  

Namens V&T is er dit najaar een lezing van niemand minder dan de 

bekende theoloog en schrijver Alain Verheij. Hij gaat ons iets vertellen 

over zijn spraakmakende boek Geld en go€d. Het boek dat volgens Trouw 

‘superlekker’ is geschreven en boordevol verrassende en originele 

inzichten staat. Voeg daarbij dat Alain ook superfijn en origineel kan 

vertellen en je weet dat deze avond er een is om niet te missen. 

Bovendien is het de perfecte inleiding op de leeskring die van start zal 

gaan in januari over het boek van Alain.  

Heel erg welkom! 

 

Locatie: H. Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, Hoograven 

Aanvang: inloop 19.30. Aanvang: 20.00 

 

 

 

Vrijdag 6 december / Verbindingsdiner (VK. (Onder voorbehoud) 

 Voor eenzame oudere en jongere mensen. I.s.m. diaconie en serviceclubs 

 Locatie: Nicolaikerk 

Aanvang: wordt nog bekend gemaakt via nieuwsbrief, website en app. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Zondag 15 december / Kerst in de Klaas  

Utrechtse koren met kerstliederen.  

Een kerststal,  kinderhoek, koffie, chocomel, glühwein. 

Als afsluiting om 16:15 uur de kerst sing-in 

Locatie: Nicolaikerk 

Tijd: 12:30-17:00 uur 

Informatie: Rixt van de Voorde 

 

 

Vanaf maandag 20 januari / Leeskring (DK) 

Geld en go€d – Alain Verheij 

In Geld en go€d onderzoekt Alain Verheij hoe mensen met hun geld 

omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen 

maken door anders naar geld te kijken. Als theoloog zoekt hij op een plek 

die niet iedere moderne lezer verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen. 

In vijf avonden lezen en bespreken we dit boek, maar kijken ook naar onze 

eigen manier van omgaan met geld. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van 

financiële tips en het bekijken van de financiën van de kerk in het licht van 

het boek. 

Het boek is zo geschreven dat afzonderlijke thema's goed te onderscheiden 

zijn. Daarom is deelname aan de kring ook mogelijk voor losse avonden. 

Wanneer: op maandagen om 20:00 uur 

Locatie: Wordt tijdig aan de deelnemers doorgeven. 

Data: op maandag 20 januari, 17 februari, 17 maart, 14 april, 19 mei om 

20.00 uur. 

Gespreksleiding en opgave: Henk Jan Veerman hj.veerman@kpnmail.nl 

 

Geld en go€d, Alain Verheij. Paperback, 192 pagina’s 

Atlas Contact, 2022. € 21,99. Als e-boek € 13,99 
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Donderdag 20 februari / filmavond (DK) 

 The biggest little Farm (2018)  

 In 2011 besluiten John en Molly een poging te doen om hun droom te 

verwezenlijken. Molly droomt er al een tijd over om een volledig duurzame 

boerderij te beginnen. Zonder geld en met minimale kennis van agricultuur, 

verlaten John en Molly de hectiek van Los Angeles en beginnen een 

boerderij op een uiterst moeilijk en droog terrein in Californië. John legde 

hun strubbelingen vast op camera. Zeven jaar lang heeft hij gefilmd hoe hun 

Apricot Lane Farms telkens weer voor nieuwe uitdagingen komt te staan. 

Het resultaat is een uiterst inspirerende reflectie op landbouw, natuur en 

het welzijn van de gehele planeet. 

 N.B: film onder voorbehoud, het kan ook een andere film worden. Dit wordt 

gecommuniceerd via nieuwsbrief, website en app. 

 Aanvang: 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur 

 Locatie: H. Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, Hoograven 

 

 

Tussen 5 maart en 3 april (40-dagentijd) / Ochtendgebed (V&T) 

In de 40-dagen tijd worden er ochtendgebeden georganiseerd.  

Meer informatie volgt via nieuwsbrief, website en app. 

 

 

Iftarmaaltijd / i.s.m. Stichting Tamount 

Tijdens de Ramadan nodigt de Stichting Tamount ons uit voor een 

Iftarmaaltijd . 

 Wanneer: wordt t.z.t. bekend gemaakt via de nieuwsbrief, website en app 

 Locatie: Buurthuis De Nieuwe Jutter, Amerhof 66 

 

 

 



 
 
 
 

Vanaf woensdag 19 maart / Meditatieve wandeling (DK) 

 In de 40-dagentijd worden er drie meditatieve wandelingen georganiseerd, 

waarin we ons verwonderen over de schepping en op de weg naar Pasen 

het nieuwe leven in de lente begroeten. Onderweg lezen we een (lied)tekst. 

 De wandeling met pauzes zal ong. 50 minuten duren. We passen ons tempo 

aan aan degene die niet zo snel is. Vooraf opgeven is niet nodig 

 Wanneer: woensdag 19 maart, 3 april en 17 april 

 Locatie: We verzamelen om 10 uur bij de kerk 

 

 

Tijdelijkheid  / Filosofische reflectie (V&T) 

Rond Pasen staan we stil bij een thema dat ons allemaal aangaat, maar 

waar we meestal liever aan voorbij leven: onze tijdelijkheid. We gaan zien 

dat onze tijdelijkheid niet per se iets angstaanjagends hoeft te zijn, maar 

dat er ook troost vanuit kan gaan. Tijdelijkheid gaat immers ook over het 

omarmen van het moment, de kans en de tijd die we hebben gekregen 

om te leven. We vragen ons ook af hoe deze ideeën zich verhouden tot 

het christelijke denken, de mogelijkheid van een hiernamaals en ook 

filosofische stromingen die ons voorhouden dat we niet het moment maar 

het eeuwige leven moeten nastreven.  

Kortom: een prikkelende avond waar we een ongemakkelijk thema op een 

toegankelijke manier bespreekbaar zullen maken.  

. 

      Locatie: H. Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, Hoograven 

 Aanvang: Inloop 19.30 en start 20.00  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Zondag 1 juni / Liturgisch leerhuis (V&T) 

(…) Maak ruim baan voor Hem die gaat op de wolken, 

zing: De Levende is zijn Naam’, juich zodra je Hem ziet... 

Psalm 68 geldt in de kerkelijke traditie als dé pinksterpalm. Volgens 

liedboekdichter Willem Barnard is het een ‘woest, onstuimig en opstandig 

lied’. En ja, de boodschap van de psalm is duidelijk: De Eeuwige is machtig. 

Hij is niet een god die hoog in de hemel zetelt en daar van zijn macht geniet. 

God staat op. Als God opstaat heeft dat grote gevolgen voor de wereldorde. 

Dan delven machtige volken het onderspit en weet Egypte – ‘het beest in 

het riet’ vers 31 – zich verslagen. Maar de rechtvaardige, de arme en de 

verdrukte maken het goed.  

Met het vieren van het Pinksterfeest worden wij ons bewust dat de Geest 

van God (opnieuw) werkzaam is op aarde, en worden wij ons nog dieper 

dan met Pasen bewust dat door Jezus’ verrijzenis een nieuwe schepping is 

doorgebroken. En een nieuwe Schepping betekent verzet van Godswege 

tegen de onzalige plannen van mensen die zich ontpoppen als 

boosdoeners... 

We kijken in het eerste deel van het leerhuis naar de verschillende lagen in 

de Hebreeuwse grondtekst en aansluitend verkennen we de verschillende 

‘verwerkingen’ in de vocale kerkelijke traditie. 

Locatie: Nicolaikerk  

Aanvang: 11.30 uur 

 

Vrijdag 6 juni / Pinkstermaaltijd 

Traditiegetrouw organiseren leden van onze gemeente de pinkstermaaltijd. 

De maaltijd is ter gelegenheid van het aanstaande Pinksterfeest, een feest 

van een nieuwe geest van levensvreugde en elkaar weer verstaan, met naar 

wij hopen veel gelegenheid tot gezellige en interessante ontmoetingen. 

Locatie: Buurthuis de Nieuwe Jutter, Amerhof 66 

Aanvang: Inloop vanaf 18:00 uur 

Informatie: René Kil, rene.albert.kil@gmail.com 

mailto:rene.albert.kil@gmail.com


 
 
 
 

Doorlopend | Kring 

 Starterskring 

Ben je nieuw in onze Klaas-kerk en in de leeftijd van 20-35 of voel je je thuis 

in deze leeftijdscategorie? Kom dan vooral langs bij onze starters-kring! 

Eens in de zoveel weken eten we samen, contempleren we over het leven 

en lezen we een tekst die ons kan inspireren, van Jacques Ellul tot Tomas 

Halik. 

Neem vooral contact op als je vragen of ideeën hebt! 

Wanneer: in overleg, wisselende avonden. 

Waar: bij iemand thuis 

Contactpersoon: Janneke Schouten, 06 55 91 43 58, janneke-

s@hotmail.com  

 

 

Diverse data | Present, aan de slag! 

 Diverse data  
 

 Kerk zijn krijgt niet alleen vorm in de zondagse diensten maar ook 

daarbuiten, met gemeenteleden en andere wijk- en stadsgenoten. Stichting 

Present verbindt mensen met een hulpvraag aan mensen die hulp kunnen 

bieden. Samen met stichting Present worden een aantal projecten gezocht, 

waarmee we aan de slag gaan in de wijk/stad.  Deelnemen aan een project 

van Stichting Present is een mooie kans om nieuwe mensen te leren kennen 

van binnen en buiten de gemeente. Met leeftijd en mogelijkheden houden 

we zo goed mogelijk rekening, laat dit dus geen belemmering zijn.  

Wanneer: wordt bekend gemaakt via nieuwsbrief, website en app 

Meer informatie: diaconie@nicolaikerk.nl 
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Jaarprogramma 2024-2025 

 

Vanaf woensdag 18 september | Meditatiegroep 

Vanaf dinsdags 1 oktober | Bijbelwerkplaats 

Vanaf dinsdag 1 oktober | Leeskring Halik 

Vanaf dinsdag 8 oktober | Gemeente Groeigroep 

Zondag 6 oktober | Verwonderwandeling 

Vrijdag 11 oktober | Kloosterweekend 

Vanaf zondag 13 oktober | Plandelen 

Zondag 20 oktober | Podcastmatinee 

Vanaf oktober/november | Vegetarische kookgroep 

Zondag 17 november | Bezoek aan Food for Thought 

Donderdag 28 november | Lezing Alain Verheij 

Vrijdag 6 december | Verbindingsdiner 

Zondag 15 december | Kerst in de Klaas 

Vanaf maandag 20 januari | Leeskring Verheij 

Donderdag 20 februari | Filmavond 

Vanaf 5 maart | Ochtendgebeden 

Maart |  Iftarmaaltijd 

Vanaf woensdag 19 maart | Meditatieve wandeling 

Maart/april | Lezing over Tijdelijkheid 

Zondag 1 juni | Liturgisch leerhuis 

Vrijdag 6 juni | Pinkstermaaltijd 

Doorlopend | Starterskring 

Diverse data | Present, aan de slag 

 


